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Ik ben Esther Foppen, 45 jaar en 
moeder van een koningskoppel 
die puberen op het moment. Ik
woon samen met mijn Lief in ons
Boshuis waar we genieten van 
het leven.

Ik begeleid moeders 
om weer te leven volgens hun
intuitie en zo vol zelfvertrouwen 
de juiste keuzes te maken voor zichzelf en hun
gezin. 
Zodat ze voor leven voor hun kids dat de sky
the limit is als je maar in actie komt.

Ik ben er zelf namelijk achter gekomen dat er
met hele praktische en simpele veranderingen
in je dagelijks leven er veel te verbeteren valt.
Ja ook bij jou. Want als het mij lukt, lukt het jou
zeker!
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Learned it the hard
way

Altijd komt de zon weer op!
Ook ik was een ploetervrouw die vanzelf een ploetermoeder werd. Verschillende
overtuigingen, hier en daar opgedaan onderweg, hielpen mij niet om gelukkig te zijn en
alles uit het leven te halen.
Dus ploeterde ik maar door. 
Want dat kon ik wel heel goed: bikkelen.
Doorgaan. 

Tot ik zelf stuk zat. Tot ik niet die leuke vrouw meer was. 
Die ontzettend gezellige moeder. 
Dat wat ik altijd had gedacht en gehoopt te zijn. 
Want het was verrekte lastig om maar door te gaan en positief te blijven.. 
Een kind dat niet goed sliep, geldproblemen vanwege ontslag en andere idealen, 
dus ook de ruzies met partner werden steeds gemener. 
En ja dan moet er eerst iets heftigs gebeuren. 
En dat gebeurde ook. 

Dus een scheiding, mezelf tegenkomen en weer doorgaan was onvermijdelijk. 
Ik had in tussentijd wel mijn passie gevonden, dat dan weer wel.
Ik volgde een opleiding als iets voor mezelf, 
en boy o boy mocht ik flink met mezelf aan de slag!
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Learned it the hard
way

Ik moest eerst bekijken wat ik zelf wilde met m'n leven.
Hoe moest ik daar in vredesnaam achter komen? 
Daarnaast moest ik ook weer leren dat ik grenzen had en wat die grenzen zijn. 
Eerst ga je natuurlijk vet over de top de andere kant op: niemand gaat mij vertellen wat
ik wel of niet kan doen! 
Maar dat werd al snel rustiger. Ik hoefde niet meer te vechten.
Ook hoefde niet alles moeilijk. 
En ja welke keus ik ook maak, de zon komt morgen weer op. Dan kan ik ook weer
wat anders kiezen.

Het is namelijk oke om van mening te veranderen en mee te gaan in de flow. 
Ik ging letterlijk vanuit m'n hoofd naar m'n hart, m'n intuïtie, m'n ziel. En ging echt leven.
Met kleur, magie, passie, positiviteit, if you can dream it, you can do it!
De wereld kreeg voor mij letterlijk en figuurlijk meer kleur en magie!

Sinds die tijd leef ik mijn droomleven, met beide benen op de grond en m'n hoofd in de
wolken. 
Ook kwam ik er achter dat ik moeders/vrouwen wil helpen 
om dit voor zichzelf voor elkaar te krijgen, een relaxter leven met diepgang.
Dit is jouw eerste stap!



T I P  1 Wees lief voor
jezelf!

Hoe kom je aan de overtuiging dat voor iedereen het leven makkelijk is behalve
voor jou?
Dat jij moet ploeteren, hard werken, ontzettend je best doen?
Het is echt niet waar. 
Ook voor jou, JUIST voor jou, is het leven makkelijk. 
Als je je dat maar voorneemt. 
Heel letterlijk voor jezelf denken: "Ik heb een makkelijk leven".
Het is voor de hand liggend om het allemaal negatief te zien  
en bagatelliseren kan ook iedereen als de beste..
"Bij mij is het zo erg nog niet".

Wat als ik je vertel dat je voor jezelf net zo aardig mag, (moet!), zijn als voor je
beste vriendin!
Als je kijkt naar je beste vriendin en je ziet haar ploeteren en het lukt net niet
allemaal. 
Wat zeg je dan tegen haar? 
Ach joh, geeft niks, de volgende keer lukt die perfecte traktatie je wel.
Je ziet er goed uit, ook met die kilo te veel, het lukt je vast nog wel.

DOE DAT VANAF NU OOK TEGEN JEZELF!



(op mijn YouTube kanaal vind je mijn Basischakra meditatie hiervoor)

Wat? Rode sokken? of Heb je haar weer met d'r rode sokken..
Ja!
Want het is zo belangrijk en zo makkelijk!
Wanneer je alleen maar aan het rennen bent en proberen alles onder
controle te houden.. 
Echt dat werkt niet.
Gewoon niet!
Maar je goed aarden, bij jezelf blijven en je verdiepen in je basis werkt wel!
Dus draag die rode sokken. 
Rood is de kleur van je basischakra. 
(watte? Klik hier voor meer info). 
Dat heeft te maken met je contact met de aarde, je basisbehoeften. 
En fysiek van je voeten tot en met je onderrug en alles wat daar tussen zit.
Draag je daar rode kledingstukken over heen en dan vooral die rode
sokken, dan ben je al een beetje beter geaard. 
Doe je daarnaast ook nog regelmatig een grondingsmeditatie, dan komt het
helemaal goed!

Draag rode
sokken

T I P  2

https://youtu.be/ZkIWqFLzl_s
https://www.estherfoppen.nl/rode-sokken


T I P  3 Doe wat je leuk vindt

Waarom zou je minder leuke dingen doen?
Ja heel kort door de bocht. 
Ik weet dat het leven niet alleen uit leuke dingen bestaat.
En dat er ook van alles moet.. 

Als je tip 1 en 2 al doet, is dit een logisch vervolg!
En ja, ook weer makkelijk..eigenlijk.

De was vouwen? 
Doe het tijdens het tv kijken en je hebt niet door hoe snel en hoe leuk dit kan.

Verzin dus manieren waarop je dingen die 'moeten' leuk worden
en je ervaart het al niet meer als moeten of als vervelend.

Doe wat je vroeger leuk vond en nu niet meer doet vanwege, ja, vanwege wat
eigenlijk?

En heb je elke dag iets leuks gedaan, dan heb je die al in the pocket!



T I P  4 Denk in mogelijkheden

Gooi nooit nooit nooit die energetische deur dicht!
Huh?
Ja!
"Ik kan niet want..." 
"Daar heb ik geen geld voor.."
"Dit lukt me nooit..."
Nee. Klopt.
Zo lukt je dat nooit, heb je er nooit geld voor en kun je het ook niet.
Wat als je de mogelijkheden open houdt en het probeert?

Je ziet nu nog niet hoe je het geld bij elkaar kunt krijgen of waar het
vandaan kan komen.

Maar dat betekent niet dat het er niet komt!

Je weet nog niet of het je lukt, maar je probeert het gewoon!



T I P  5 Luister naar je intuitie

Ooit las ik ergens: "Je intuïtie is je kompas voor je leven".
Die kwam binnen.. als je niet naar je intuitie luistert..wat voor leven heb
je dan?
Dan probeer je krampachtig alles te bedenken, te controleren en 
ren je maar achter de feiten aan.
Luister je wel naar je intuïtie, of ga je dat in ieder geval proberen, 
dan heb je een rijk en goed leven.
Dan leef je volgens je zielsmissie en voel je je aan het eind van de rit
voldaan.
Wauw! Wie wil dat nu niet?!
Het is mogelijk. Als je begint met contact met jezelf maken,
 je te gronden, te doen waar je blij van wordt en in mogelijkheden te
denken.

Eerst inspiratie, dan je intuïtie en gevoel, daarna pas je verstand.

Tuurlijk is dit makkelijker gezegd dan gedaan.
Maar het is absoluut mogelijk en hoeft niet heel moeilijk te zijn!
Ik help je er graag bij!
★



Wil jij weten hoe jij dit heerlijke
leven vol zelfvertrouwen en
diepgang voor elkaar krijgt?

Boek een GRATIS kaartlegging
bij mij, dé rode sokken expert,
en ik vertel het je persoonlijk!

Klik hier 
om de sessie aan te

vragen

www . e s t h e r f o p p e n . n l
i n f o@ e s t h e r f o p p e n . n l
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★BO N U S★

http://estherfoppen.nl/contact.html

